Eind vorig jaar bezetten studenten van de

Erasmus Universiteit Rotterdam een van de DOG lets’ Studenten el
gebouwen op de campus. De studenten docenten CI‘lmlﬂOlOgie

noemen zichzelf Occupy EUR, onderdeel van
de End Fossil Occupy Movement, en eisen dat
de universiteit alle banden met oliebedrijven Column Mare Schuilenburg
als Shell, een van de grootvervuilers van deze

planeet, verbreekt.

Spandoeken worden uitgerold met daarop ‘End Fossil' en ‘Bezet'. Speeches worden gegeven en
personen kunnen deelnemen aan diverse workshops. Naast de klimaatcrisis willen de actievoerders
dat de universiteit meer aandacht heeft voor de studieschuld van studenten en de toegankelijkheid
van universiteitsgebouwen voor mensen met een beperking. Dezelfde avond grijpt de politie op last
van het College van Bestuur in en maakt een ruw einde aan de bezetting.

De klimaatcrisis is een feit en de actie op de Erasmus Universiteit laat een belangrijke les zien. Je zal
de barricades op moeten om iets aan de bestaande orde te veranderen. Alleen op die manier kun je
je zichtbaar maken, vooral wanneer je geen toegang hebt tot de Hilversumse media of de politiek in
Den Haag. En de bestaande orde met betrekking tot het klimaat kan van alles zijn, van de volstrekte
onwil van politici om echt iets aan klimaatverandering te doen tot het huidige onderwijsaanbod aan
de opleiding Criminologie. Zo verbaas ik me er al jaren over dat studenten Criminologie niets
meekrijgen van ecologische vraagstukken zoals ecocide, milieucriminaliteit en rechtspersoonlijkheid
voor planten en dieren. Het onderwerp bestaat niet binnen de opleiding. Geen vak in het curriculum
over het milieu, geen opdrachten, geen onderzoek, geen lezingen — helemaal niets. Nada, noppes.

Niets is zo moeilijk voor personen om buiten hun eigen comfortzone te treden. Daarom blijven veel
wetenschappers doen wat ze altijd al deden, dezelfde onderwerpen en dezelfde manieren van
onderzoek. Maar de klimaatcrisis dwingt iedereen om kritisch naar zichzelf en als alles om zich te
heen te kijken. Laten we daarom klein beginnen en eisen dat er meer aandacht komt in de opleiding
Criminologie voor het milieu. En als de universitair docenten en hoogleraren niet willen luisteren, dan
weten we wat er moet gebeuren. De studenten van de Erasmus Universiteit lieten het al zien. De
barricades op en het Initium bezetten.
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