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Beste lezers van de Bianchi Herstelrecht
Courant,

De uitzending Recht in de ogen
van 21 juni 2022,waarin Els en Annemie
vertelden over hun ontmoeting met de
dader en het gebrek aan begrip bij familie
en vrienden daarover, deed ons besluiten
een oproep in deze krant te plaatsen.
‘Wij’ zijn het Forum Levenslang.

Het Forum Levenslang zet zich in voor
een humane tenuitvoerlegging van de
levenslange gevangenisstraf, met pers-
pectief op invrijheidstelling. Bij dat
perspectief hoort, in onze opvatting,
dat regelmatig wordt getoetst of de
veroordeelde vorderingen heeft
gemaakt ter verbetering van zichzelf,
waaronder ook de vraag hoe hij zich
verhoudt tot het door hem gepleegde
delict en de door hem gemaakte slacht-
offers.Wat ons betreft maakt dus, als
het enigszins kan, ook herstel deel uit
van de tenuitvoerlegging.

Het Forum telt circa tweehonderd
deelnemers, mensen die betrokken zijn
bij de praktijk van de strafoplegging en
tenuitvoerlegging, zoals directeuren van
gevangenissen of -klinieken,
psychiaters, en geestelijk verzorgers.
Maar ook nabestaanden van de vrese-
lijke delicten die deze daders hebben
gepleegd, hebben zich bij het Forum
aangesloten en delen de bovengenoem-
de opvatting.

Natuurlijk staat de veiligheid voorop.
We benadrukken dan ook dat een
levenslange straf daadwerkelijk levens-
lang kán duren als de kans op recidive
niet tot een aanvaardbaar minimum is
teruggebracht.

Het Forum Levenslang staat op het
standpunt dat herstelrecht (of restora-
tive justice) tussen dader en nabestaan-
den ook bij zeer ernstige delicten voor
beide partijen positieve gevolgen kan
hebben.Het gaat daarbij niet primair
over vergeving maar om begrip of
acceptatie, wat de verwerking van het

eventuele trauma bij de nabestaanden
kan bevorderen. Dit klinkt door in de
verhalen van onze deelnemers-
nabestaanden en wordt ondersteund
door wetenschappelijk onderzoek.

Nu de minister een regeling overweegt
waarin het perspectief op invrijheids-
stelling meer handen en voeten krijgt,
zou de inbreng van nabestaanden/
slachtoffers zeer welkom zijn. Zij
zouden bijvoorbeeld kunnen mee-
denken over de vraag hoe het toets-
moment zó kan worden ingericht dat
zij hun standpunt naar voren kunnen
brengen zonder dat dat voor hen
opnieuw traumatisch is. Ook hun visie
op het moment en de wijze waarop
tijdens de detentie het onderwerp
herstel aan de orde zou kunnen komen,
is waardevol.

Hiervoor zou een nieuwe werkgroep
kunnen worden geformeerd.Maar
onder welke vlag? De Bianchi
Herstelrecht Stichting? Restorative Justice
Nederland? Het Forum Levenslang
levert graag een of meer adviseurs en
denkt graag mee.We zijn benieuwd
naar uw reactie! Dat kan via Simon
Vuyk, de uitgever van deze Bianchi
Herstelrecht Courant:
simonvuyk@vuykenco.nl

Met hartelijke groet,

Wiene van Hattum
voorzitter Forum Levenslang

Wiene van Hattum

Herstelrecht is een conservatieve
beweging. Niet omdat het herstelrecht
ijvert voor een verminderde toepassing
van de gevangenisstraf. Niet omdat het
daarbij de focus legt op het herstellen
van de schade die is veroorzaakt. Ook
niet omdat het een zeer brede opvat-
ting heeft van wat schade allemaal kan
behelzen voor een slachtoffer.
Herstelrecht is een conservatieve
beweging omdat het een antropocen-
trische kijk heeft op de relatie tussen
dader en slachtoffer. Alles wordt bezien
vanuit de ‘mens’, de ‘anthropos’. De
vraag is: waarom bekommert het
herstelrecht zich louter om concrete
mensen? Doen alle andere levende
wezens er niet toe?

Het werk van de onlangs overleden

Franse socioloog Bruno Latour kan
voor een antwoord hierop meer
duidelijkheid bieden. Volgens Latour
moeten we afscheid nemen van een
antropocentrisch wereldbeeld waarin
alleen mensen het vermogen hebben
om het verschil te maken. Rode draad
in zijn werk is dat klassieke
tegenstellingen zoals ‘subject-object’ en
‘cultuur-natuur’ geen goede
vertrekpunten zijn om de problemen
waar we nu voor staan het hoofd te
bieden. Zo zien we de natuur nog
steeds als iets dat zich buiten ons
bevindt, een object waar we ons los uit
kunnen maken en dat geen eigen stem
heeft in ons leven. Latour pleit ervoor
om beter na te denken hoe een stem
kan worden gegeven aan alles wat niet-
menselijk is, dus ook aan ‘sprakeloze’
wezens als dieren, planten, bossen, de
bodem en zelfs aan volledige
ecosystemen.

Het behoeft weinig toelichting dat de
schade die de mens toebrengt aan de
natuur enorm is, van zaken als lucht-
vervuiling, afvaldumpingen en ontbos-
sing tot de enorme afname van bio-
diversiteit. Zo worden op dit moment
een miljoen plant- en diersoorten met
uitsterven bedreigd, wat volledig op het
conto van de mens kan worden
geschreven. Deze problematiek raakt
tal van kernthema’s in het herstelrecht,
van vragen naar slachtofferschap tot
alternatieve manieren om de veroor-
zaakte milieuschade te herstellen.
Hiervoor zal wel het conceptuele kader
van het herstelrecht flink op de schop
moeten. Slachtofferschap is immers
niet alleen voorbehouden aan mensen.
Ook zal moeten worden nagedacht

over nieuwe manieren waarop geschil-
lenbeslechting kan worden voltrokken
tussen de mens en alle andere levende
wezens op onze planeet.

Deze kwesties komen al aan bod in de
groene en kritische criminologie, maar
nog onvoldoende in het herstelrecht.
Recent hebben auteurs als Femke
Wijdekop en Anneke van Hoek erop
gewezen dat hiervoor tal van mogelijk-
heden zijn, van het betrekken van
lokale gemeenschappen bij het voorko-
men en oplossen van milieuconflicten,
het maken van publieke excuses door
bedrijven en het trainen van overtre-
ders tot het verrichten van vrijwilligers-
werk van daders in getroffen natuur-
gebieden. Ook in het zojuist versche-
nen Palgrave Handbook of Environ-
mental Restorative Justice worden
aansprekende voorbeelden genoemd
waarop in het herstelproces niet-
menselijke slachtoffers kunnen worden
vertegenwoordigd, bijvoorbeeld door
natuurgebieden rechtspersoonlijkheid
te geven waardoor ze dezelfde rechten
krijgen als mensen.

Het wordt tijd dat het herstelrecht zijn
conservatieve veren afschudt. Het zal
een stem moeten gaan geven aan de
belangen van alle levende wezens en
zelfs aan toekomstige generaties (het
leven dat nog niet bestaat) om veroor-
zaakte benadelingen zo goed mogelijk
te doen herstellen. Alleen dan heeft het
herstelrecht een volwaardige functie, in
een tijd waarin alle aardbewoners recht
hebben op een fatsoenlijk bestaan.

Door Marc Schuilenburg (bĳzonder hoogleraar
Digital Surveillance)

Naar een herstelrecht
voor alles wat leeft

Marc Schuilenburg
foto: Yvonne Compier

UBUNTU
Door Annette Nobuntu Mul (Founder of Ubuntu Society, voorzitter Stichting Ubuntu
Nederland & Lid Adviesraad Forum Levenslang)

Annette Nobuntu-Mul

‘ You can leave South Africa, but it won’t
leave you’. Het was de tekst op een
billboard ‘op die lughawe’ van Cape
Town toen ik er in het millenniumjaar
2000 voor het eerst voeten aan de
grond zette en de spirit of Ubuntu
ervoer. Als blanke Nederlandse vrouw
meende ik met mijn intergenerationele
wortels en mijn bloed doorspekt van
een ‘ik denk dus ik besta’, wars van
spiritualiteit te zijn.Maar hier overviel
mij een intense drang om mij te wen-
telen in de rode aarde van Zuid-Afrika,
het land dat nog dagelijks worstelt met
het verscheurde verleden, maar tegelij-
kertijd wereldwijd een voorbeeld is van
‘restorative justice’.
Van vergeving, van verzoening.
Het land van Nelson Mandela.

Hoe kan het dat een man die 27 jaar
gevangen heeft gezeten, zonder wraak
uit de gevangenis komt, een verscheurd
land verbindt en president wordt? In
zijn boek It’s a long walk to freedom trof
mij de bron van Ubuntu recht in het
hart. Umntu Ngmuntu Ngbantu:
People are people through other people. In
alle jaren die volgden, in alle ont-
moetingen met South Africans leerde ik
dat vergeving gaat om het helen van
het verleden in het heden op weg naar
de toekomst. Ubuntu is de stroom van
ons bestaan.Wij, onze ancestors en
onze nog niet geboren kinderen.
Vergeving gaat om het helen van de
community, met de community. Omdat
we altijd onlosmakelijk met elkaar

verbonden zijn. En nog dieper, zoals
Archbishop Desmond Tutu me leerde:
‘I am because we are and we are because
the planet is. Ubuntu is a South African
word, but a universal concept.’
Zeker nadat ik in Khayelitsha van
Nomalungelo Pango, haar familie, de
ancestors en de Masakhane community
eervol mijn Afrikaanse naam Nobuntu
had gekregen voelde ik een zielsop-
dracht: Uitgerekend Nederland, het
land dat mede via mijn voorouders
Zuid-Afrika verscheurde met een
gruwelijk systeem dat apartheid heette,
heeft zo hard Ubuntu nodig om de
essentie van eenheid en samen in de
wereld te begrijpen: It’s a long walk to
interconnectedness.

Christo Brand was de gevangen-
bewaarder van Nelson Mandela op
Robben Island. In januari 2018
ontmoette ik hem voor het eerst en
onze gesprekken zijn voor mij van
onschatbare waarde geworden.
Hij leerde me de essentie van intercon-
nectedness.Mandela zag dat Christo
óók gevangen zat in het wrede systeem
van apartheid. Door deze menselijk-
heid te zien in een onmenselijke
situatie kon Christo ook zijn eigen
menselijkheid toelaten. Naar Mandela
en de overige gevangenen. Christo en
Mandela werden vrienden.
En zoals Christo de essentie van
Ubuntu leerde van Mandela, zo leerde
Christo mij deze ook, stukje bij beetje.
Zo bracht Christo me bijvoorbeeld in

contact met Vusumzi Mcongo, die in
nagenoeg dezelfde tijd als Mandela
bijna twaalf jaar eveneens politiek
gevangene op Robben Island was. Ook
‘onder de hoede’ van Christo. Vusumzi
legde me uit wat waardige menselijk-
heid teweeg kan brengen. Hij zei: ‘Per
toeval, tijdens de hoorzitting over de
dood van Steve Biko voor de Waar-
heids- en Verzoeningscommissie,
ontmoette ik sommige van de veilig-
heidsagenten. Ik begroette hen en
herinnerde hen eraan dat ze ook mij
ondervraagd en gemarteld hadden. Ik
wenste hen geluk in hun zaak en hun
vraag om amnestie. Ik kon dat zonder

wraakgevoelens.’
Via Christo kwam ik heel dicht bij de
spirit of Madiba.Toen Mandela
uiteindelijk werd vrijgelaten schijnt hij
te hebben geantwoord: ‘Ik heb 27 jaar
gevangen gezeten. Als ik nu in haat
blijf hangen zet ik mijzelf de rest van
mijn leven gevangen!’Op 5 december
2013, de sterfdag van Nelson Mandela,
sprak Archbishop Tutu de voor mij
historische woorden: ‘Mandela zou niet
op een stenen sokkel geplaatst willen
worden.Wat hij ten diepste gewild zou
hebben is dat de waarden van Ubuntu
in you, in you, in you and in you worden
voortgeleefd en doorgegeven.’

Christo en ik werden vrienden. ‘To go
the extra mile for the sake of others’ is één
van die pijlers van Ubuntu en wat dit
betekent heb ik aan den lijve mogen
ervaren in onze vriendschap, op een
cruciaal moment. In november 2019
was ik weer in South Africa met een
Nederlandse delegatie inzake de
jaarlijkse Ubuntu Studiereis. Op één
van de avonden was Christo onze
eregastdocent. Precies op die avond
was één van de deelneemsters, Clara,
van de trap gevallen en had haar rug
gebroken. Ze moest onherroepelijk
naar het ziekenhuis in Plattekloof.
Vreselijk.Mijn co-trainer Babah
Tarawally en ik hadden de leiding over
de groep en het achtdaagse program-
ma. Een heftig dilemma qua verant-
woordelijkheid: hoe moesten we de
individuele noodzaak verbinden met de

groepsverantwoordelijkheid? Christo
zag en begreep het en kwam naar me
toe: ‘Jullie hebben een duivels dilemma.
Ik vind dat jullie morgen met de groep
moeten doortrekken.Mijn vrouw
Estelle en ik zullen onvoorwaardelijk
de komende week voor Clara zor-
gen…’ Sindsdien voel ik wat ‘to go the
extra mile for the sake of others’ echt be-
tekent. ‘Mr.Mandela zou het zo gewild
hebben,’ zei Christo rustig maar beslist.

Dankzij Christo heb ik mijn ziels-
opdracht gevonden: de waarden van
Ubuntu, de waarde van Zuid-Afrika –
het land dat mede door mijn voor-
ouders is verscheurd door apartheid –
het krachtige eerherstel geven dat het
verdient. En zeker omdat dat wat de
wereld nu zó hard nodig heeft is
awareness of interconnectedness, sociale
gelijkheid en solidariteit vanuit een
diepgeworteld besef ‘I am because we are
and we are because the planet is’.
Om met Desmond Tutu te spreken:
‘We all currently face complex challenges,
in human and ecological way, that can
only be overcome by leaders who have the
agility to think differently, the humility to
listen and those with compassion..’
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